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Binnenkijken bij Olga
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Olga heeft een hele eigen stijl, ze combineert moderne woonaccessoires heel leuk met haar stoere landelijke basis. Erg leuk om te zien en zeker inspirerend voor hen die ook wat meer lef zouden willen hebben bij het stylen van hun interieur.

 
 




Olga over haar huis

 

Goh, werd ik toch gevraagd door Lynda van Ig om voor ShowHome een binnenkijker te maken van mijn huis! Warmte steeg naar mijn wangen en een big smile, want hoe gaaf is dat! Maar ook vragen door mijn hoofd of mijn huis er echt wel geschikt voor is en de foto’s goed genoeg? Lynda heeft mij weten te overtuigen door foto’s aan te wijzen die gebruikt kunnen worden voor het verslag.

Nou hier gaat ie dan; Ik woon in Vianen in een jaren ’70 rijtjeswoning. Rustig en ruim opgezette wijk met veel groen en slootjes. We zijn hier komen wonen met de bedoeling er tijdelijk te wonen en door te gaan voor een boerderijwoning, tenminste dat wilde ik toen wel heel graag en lekker zelf opknappen. Inmiddels wonen wij nu 15 jaar in deze woning en hebben we heel veel aangepast en opgeknapt naar eigen smaak. Dat maakt het nu ook wel moeilijk voor ons om door te gaan, want we zijn inmiddels verknocht aan deze woning (en achter gekomen dat klussen tot een redelijke hoogte wel te doen is voor ons, maar dat we toch ook de hulp nodig hebben van echte vakmannen) Dus we blijven lekker hier wonen en onze ideeën uitvoeren.

Inmiddels hebben we drie kinderen van 17, 15 en een cadeautje van 8. Verder hebben we geen dieren en dat vind ik ook wel even lekker zo, al druk genoeg zo.

Mijn stijl is de in de jaren steeds wel anders geweest; eerst had ik wat met grenen meubels, dus veel hout in huis en toen wilde ik het ala Riviera Maison hebben, dus alles werd licht en room geschilderd. Toen kwam er veel brocante in huis (landelijke stijl). Dat was ik op een gegeven moment toch wel erg zat al die tierenlantijn. Het moest anders waarmee ik het makkelijker kreeg qua schoonmaken en een rustigere uitstraling in huis. Dus in het groot denken qua spullen……vintage, stoer is het nu en een beetje landelijk!

We hebben alle verdiepingen van ons huis wel een keer verbouwd/ aangepakt en als laatste hebben we 2 jaar terug de hele benedenverdieping verbouwd. Alle muren eruit en opnieuw ingedeeld. De keuken is naar de voorkant van het huis gegaan en we zitten nu heerlijk met de woonkamer aan de tuin kant. Dit deel van het huis is nu in de stijl waar ik nu van hou, vintage/ stoer/ landelijk. Nu zullen we het boven qua slaapkamers en de zolder weer willen aanpakken ;) Badkamer is tijdloos zwart/wit en hiermee te combineren, zo makkelijk!

Mijn favoriete plek is daarom nu ook de benedenverdieping. En omdat er geen echte scheiding is tussen woonkamer en de keuken ben ik graag in beiden J

De  keuken is heerlijk open waardoor ik toch bij de kinderen of visite ben wanneer ik iets klaar moet maken. Daar geniet ik echt van. De keuken heb ik zelf ontworpen in een stoere, open stijl. Ik wilde ook absoluut geen afzuigkap hebben hangen, dus die moest in het plafond. Voor zulke situaties struin ik het internet af voor ideeën via google. Dan zie ik vanzelf plaatjes met interieurs waar het er dan op lijkt van wat ik wil. En kan ik daarvan weer adressen achterhalen waar ik iets kan kopen. Aan de hand daarvan zoek ik dan weer iemand die het kan uitvoeren. Niet altijd makkelijk om iemand te overtuigen om het voor elkaar te krijgen want ze hebben er nog nooit/ nauwelijks mee te maken gehad ;) (Zulke situaties heb ik wel vaker, haha, ook met de badkamer verbouwing, enz. ) Maar goed, uiteindelijk lukt het met veel overleg en zelf oplossende ideeën aanbrengen.
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Hoe de ideeën zich vormen bij mij? Door woonbladen, vooral nu VT wonen, instagram en pinterest zie ik iets leuks, maar bij mij moet het altijd net even  anders. En dan ga ik er op door borduren hoe ik het eruit wil laten zien. Zo heb ik al een aantal kasten laten maken naar hoe ik het wil. Kan soms iets heel subtiels zijn, zoals bv in mijn keuken loopt er een witte rand onder mijn aanrechtblad en tussen de kastjes door. De meubelmaker vond het maar raar. Maar nu het af is vindt ook hij het een leuk effect hebben.

Ik heb daardoor niet echte vaste shop adresjes. Ik koop meestal ergens waar het ook aangepast kan worden naar mijn  idee. En als ze moeilijk doen ga ik wel weer ergens anders heen ;) Wij rijden gerust heel Nederland door tot we gevonden hebben wat we echt willen. Qua kleine spulletjes kijk ik graag bij tuincentrums in mijn buurt, bv. Intratuin of Huiting ( zit in Lexmond), Loods 5 vind ik ook erg super leuk!! Ook via Ig kom ik veel leuke webshops tegen waar ik dan wat bestel.

Wat een erg leuk adres is en waar ze erg graag met je meedenken is: Vivre Interieur Authentiqe in Nijmegen, heerlijk veel stoere, vintage spullen. Daar heb ik ook mijn grote salontafel vandaan. Samen gekeken naar wat voor een wielen eronder te doen en hoe de andere 2 poten eruit moeten zien. Blad andersom gedraaid als wat hun eerst wilden doen (zal ook eens niet ;) ) en hierdoor zie je nu heel mooi het ijzerwerk op het blad. Ook mijn grote, groene Italiaanse , echt oude, vaas heb ik er vandaan. Ik vindt het erg leuk om mij hiermee bezig te houden en heerlijk om mijn ideeën vorm te geven!

Liefs, Olga

 

Olga blijven volgen? Kijk dan op: Instagram.com/olgaschraven/
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Binnenkijken bij Jolanda



 
Mijn naam is Jolanda, ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en onze kinderen in het Friese Damwoude. Ons huis is een 2 onder 1 kap ...

12 jul 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Kim



 
Ik ben Kim, 39 jaar en moeder van 4 kinderen. Wij wonen nu ruim 3 jaar in dit nieuwgebouwde vrijstaande huis met een heerlijke tuin. In...

21 jun 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Jade


Hi, ik ben Jade 
Ik ben 26 jaar & woon samen met mijn vriend & onze wit gestreepte kater Thieu in een oud herenhuis in Kalmtho...

26 mei 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Edith



 
Ze maakt veel Reels in huis zodat iedereen een goed beeld krijgt van haar mooie interieur. Voor ons zocht ze flink wat inspirerende fot...

25 jan 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Marjan in h...



 
Elk huis, interieur, is uniek. Door de bewoners krijgt elk huis een eigen sfeer. Soms komen we parels tegen waarin echt ziel en zalighe...

02 nov 2022
Lees verder
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Binnenkijken bij Marloes


 
 
Organische vormen, natuurtinten met stoer zwart als contrast. Woningen uit de jaren ’70 zijn vaak niet heel populair omdat ...

26 okt 2022
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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