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Wonen





Vorige week kreeg ik een telefoontje van een vriendin die voor haar studie vorig jaar in Scheveningen is gaan wonen.  Toen ik haar sprak vertelde ze dat ze weer bij haar ouders ging wonen omdat haar studie toch wat minder goed uitpakte dan verwacht. We besloten samen wat te gaan drinken en belandden in een heel gezellig kroegje waar we allebei normaal nooit zouden komen… Het was weer gezellig als vanouds!

Ondanks dat we het heel gezellig hadden –kwam dit door de oude vriendschap of toch door de whisky?- stoorde ik me aan 1 ding: ze noemde constant Scheveningen als haar thuis.. Je woont helemaal niet meer in Scheveningen, je bent weer bij je ouders gaan wonen, dacht ik bij de derde keer dat ze over het onderwerp begon.

 Maar na de zesde keer bedacht ik me hoe dat bij mij ging toen ik na een jaar studeren weer in  Nederland kwam wonen. Palo Alto noemde ik steeds mijn “Hometown” en naar mijn idee zaten al mijn “echte” vrienden nog in Californië. Het huis waar ik weer met mijn ouders ging wonen voelde na een jaar niet meer als mijn thuis en mijn vrienden voelden niet meer als mijn vrienden van een jaar geleden.

 Ik heb er in de weken, maanden na mijn terugkomst veel over nagedacht  waar ik me nu echt thuis voel en waar ik nou echt wil wonen? Wonen in het vertrouwde Nederland? Of wonen in het harde Amerika waar ik voor elke vriendschap moest vechten, maar daardoor wel stukken intenser was? Ik kan de vraag nog steeds niet beantwoorden.

 Na weer een jaar wonen in Nederland, voel ik wel dat ik steeds dichterbij bij het antwoord kom. Je manier van wonen is maar zo’n ontzettend klein onderdeel van je ergens thuis voelen. Ze zeggen toch weleens “there’s no place like the neighbourhood?’ Wonen op een fijne plek, met vriendelijke mensen en in een heerlijk huis… Dat is voor mij wonen op z’n best!

 Kortom; mijn vriendin voelt zich nog thuis in Scheveningen, maar dit zal na een paar leuke avondjes stappen, het restylen van haar oude slaapkamer en het uitzoeken van een nieuwe “gooische” outfit vast wel weer over gaan. Wonen is zien, je ergens thuis voelen is beleven.








Mara Blikslager


Ook te volgen op: Damespraatjes.nl
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!






Zo maak jij jouw woonkamer gezellig






Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...






3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.














Gerelateerde artikelen








Kun je een koophuis verzeker...


Vraag iemand die in een huurhuis woont wat hij of zij het liefste zou willen en je krijgt negen van de tien keer te horen dat ze een koophuis wil...

15 feb 2024
Lees verder
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Samen eten aan de eettafel e...



 
Na de afgelopen weken kan de maand januari ineens wat saai lijken. Alle kerstdecoraties heb je opgeborgen en daardoor kwam er ruimte. R...

25 jan 2024
Lees verder
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Eenvoudige tips voor een sti...


Toe aan verandering in je woonkamer? Dan is het tijd voor een make-over. Dit hoeft geen grote klus te zijn, want met enkele eenvoudige tips cre&e...

19 dec 2023
Lees verder
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Maximaal wonen in een Tiny h...


Met de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er voor iedereen een plekje beschikbaar is. Veel jongeren...

24 nov 2023
Lees verder
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Hoe creÃ«er je een sfeervol ...


Vooral nu het wat kouder wordt, de dagen korter lijken en het sneller donker is, wordt het tijd om ook je huis gezellig te maken. In deze blog le...

24 nov 2023
Lees verder
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Hoe combineer je oude en nie...


We hebben allemaal die oude erfstukken of tweedehands pareltjes die een sentimentele waarde hebben, maar soms twijfelen we hoe we ze kunnen menge...

14 nov 2023
Lees verder
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|Interieur inspiratie
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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