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Binnenkijken bij Makien





 

 

Makien heeft een heel origineel interieur. Momenteel hobbelen er een aantal te schattige kittens rond maar focus even op het interieur ?. Details die je normaliter in een compleet ander interieur zou verwachten maken háár huis juist heel origineel en eigen. 
 




 



 

Makien over haar huis

Hallo! Mijn naam is Makien Verkroost, ik ben 27 jaar en getrouwd met Stephan Kuiper. Samen met onze poezenkinderen Sushi & Soja wonen we in onze compleet gerenoveerde bungalow uit 1966 in Eibergen.

Ik ben freelance interieurontwerper en styliste van beroep, dus toen we in 2016 besloten een huis te gaan kopen, gingen we op zoek naar iets waar we nog onze eigen stempel op konden drukken. Ikzelf droomde van een leuke jaren ‘30 woning waaraan we nog wat konden klussen, maar toen er op dat moment alleen maar saaie rijtjeswoningen te koop stonden, besloten we toch een kijkje te nemen bij die bungalow die al ruim 6 jaar te koop stond. Het was alsof de tijd er had stilgestaan vanaf de jaren ’70 en het zou een hele klus worden om er iets van te maken wat zou aansluiten op onze woonideeën, maar we namen de gok en deden een bod. Nog voordat ons bod werd geaccepteerd, maakte ik een compleet interieurontwerp en in mijn hoofd was ik al aan het slopen en breken. Echter bleek ons budget niet zo groot als dat mijn verbouwplannen waren en om die reden duurde het verbouwen toch langer dan verwacht.

Bij het interieurontwerpen van een huis, kijk ik altijd naar hoe ik er een zo open, licht en ruimtelijk mogelijk interieur van kan maken met veel mooie zichtlijnen. Stephan en ik vinden dat de basis van een huis goed moet zijn, moet passen bij het huis en over het algemeen ook bij een eventueel volgende bewoner. Omdat we niet meer wilden uitgeven dan het huis uiteindelijk waard zou worden, hebben we bepaalde ideeën moeten loslaten. Een gietvloer was één van mijn grote woondromen, maar gewoonweg een te grote investering in verhouding tot de rest van onze plannen. In plaats daarvan kozen wij voor een witte laminaatvloer. Ik besef mij heel goed dat echt niet iedereen een witte vloer wil, maar dat is dan ook het enige waar we een grote afweging hebben gemaakt en hebben gekozen voor wat wij zelf mooi vinden. Het is misschien wat vaker schoonmaken, maar zo heerlijk licht! Heel veel in ons huis is wit. Het reflecteert licht, doet alles groter en frisser lijken en combineert ook nog eens super makkelijk met al onze kleurrijke woonaccessoires! Want, wat betreft styling heb ik een heel uitgesproken smaak!

Het klinkt echt heel cliché, maar een interieur wordt naar mijn mening niet samengesteld door één saaie serie meubelen uit een showroom en zonder woorden te gebruiken, vertelt mijn huis wie er woont… Ik zie de schoonheid in alles en iedereen, heb een grote liefde voor kleur, gekke combinaties en wat mij betreft mag een interieur wel een beetje ‘botsen’. Ik neem interieur heel serieus hoor, maar er mag ook wel wat humor of een groot contrast in een interieur zitten. Dat is wie wij zijn! Mijn persoonlijke woonstijl laat zich niet in een hokje stoppen. Ik mix en match verschillende stijlen en geef spullen graag een tweede leven. Ik ben bijvoorbeeld gek op vintage en verzamel echt kitsch objecten, zoals porseleinen vogels, kunststof hertjes of oude kleurrijke blikken met bloemetjesmotieven. Ik vind vooral de combinatie van oud met nieuw een leuk contrast. Als interieurjunkie ben ik ook gek op design, maar daar is na zo’n grote verbouwing simpelweg geen geld meer voor en dan moet je wel creatief zijn in oplossingen vinden. Her en der vind je in ons huis wel een designstuk of een replica ervan, maar het meeste is gewoon een goede marktplaats- of kringloopvondst! Ik zie wel uitdaging in alles zo goedkoop mogelijk te krijgen en als ik niet kan vinden waarnaar ik op zoek ben, bedenk ik hoe ik het zelf kan maken of kan laten maken. Onze eettafel is daar een goed voorbeeld van. Het is een heel minimalistische tafel die ik in mijn hoofd had en nergens kon vinden. Ik tekende in 3D uit wat ik voor ogen had en ging met die tekening naar een lokaal metaalbedrijf. Binnen twee weken hadden we onze nieuwe tafel! Uiteindelijk bleek dit ook veel goedkoper dan gedacht.

Een ander voorbeeld van een gewaagde gok is onze kitsch bank uit grootmoederstijd. De bank heeft een kuif en groen velours bekleding. De meeste mensen die hier over de vloer komen, vinden deze bank verschrikkelijk (maar wel lekker zitten)! Ik liep er bij de kringloop tegenaan en werd er verliefd op. En wat dat betreft besluit ik dan ook heel impulsief. Als ik er dan over een tijdje op uitgekeken ben, verkoop ik de bank weer. Zo wisselt ons interieur ook veel. Leuke spullen vinden of maken, vind ik het

Leukste wat er is en ik denk dat je die liefde voor wonen en interieur wel voelt als je bij iemand binnenloopt. Ons bureau is dan weer een voorbeeld van wat mijn man en ik zelf maakten van populieren multiplex. Het is even een middagje klussen, maar uiteindelijk heb je voor 40 euro een leuk en uniek bureau.

Al met al, durf ik wel te zeggen dat je in ons huis een uniek en ‘eigen’ stijl en sfeer vindt waarin echt persoonlijke eigendommen zijn terug te vinden. Al die dierbare bezittingen overleven de trends die alsmaar voorbij vliegen, vormen onze handtekening en zijn de belangrijkste elementen in ons “thuis”. Niet iedereen zal het even leuk of ‘mooi’ vinden, maar uiteindelijk is het maar styling. En als de woning wordt verkocht, neem ik dat weer mee.

Mijn droom is om over een tijdje weer te verhuizen en opnieuw te beginnen met klussen en verbouwen. Het liefst naar een oude boerderij uit de jaren ’30, met veel tuin daaromheen. Ooit run ik een Bed&Breakfast met theetuin en hoop ik jullie een nachtje te mogen verwelkomen in één van de Kitschkamers ;).

 



























































 





Makien blijven volgen? Kijk dan op: Instagram.com/makienverkroost/
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!






Zo maak jij jouw woonkamer gezellig






Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...






3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is













Meer inspiratie





















we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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Stijl Studio 4 12 apr 2017
Wat een heerlijk origineel interieur! Love it!

















Zwartwitwonen  22 mrt 2017
Wauw wat een gaaf origineel interieur! Het is heerlijk fris en je word er echt vrolijk van!! 
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Binnenkijken bij Jolanda



 
Mijn naam is Jolanda, ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en onze kinderen in het Friese Damwoude. Ons huis is een 2 onder 1 kap ...

12 jul 2023
Lees verder
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|Binnenkijken











Binnenkijken bij Kim



 
Ik ben Kim, 39 jaar en moeder van 4 kinderen. Wij wonen nu ruim 3 jaar in dit nieuwgebouwde vrijstaande huis met een heerlijke tuin. In...

21 jun 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Jade


Hi, ik ben Jade 
Ik ben 26 jaar & woon samen met mijn vriend & onze wit gestreepte kater Thieu in een oud herenhuis in Kalmtho...

26 mei 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Edith



 
Ze maakt veel Reels in huis zodat iedereen een goed beeld krijgt van haar mooie interieur. Voor ons zocht ze flink wat inspirerende fot...

25 jan 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Marjan in h...



 
Elk huis, interieur, is uniek. Door de bewoners krijgt elk huis een eigen sfeer. Soms komen we parels tegen waarin echt ziel en zalighe...

02 nov 2022
Lees verder
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Binnenkijken bij Marloes


 
 
Organische vormen, natuurtinten met stoer zwart als contrast. Woningen uit de jaren ’70 zijn vaak niet heel populair omdat ...

26 okt 2022
Lees verder
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MEER INSPIRATIE





















Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.











Showhome.nl
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