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Haal de herfst in huis!





Terwijl het buiten 22 graden en zonnig is (12 oktober mensen!) schrijf ik een blog over de herfst. Waarom niet. Ook al genieten we nu nog van een prachtige Indian Summer, er volgt toch echt nog een Hollandse herfst...

De bomen kleuren al en het wordt steeds vroeger donker. 's Ochtends spinnenwebben ontwijken en misschien is het zelfs nog donker als je naar je werk gaat. Het wordt tijd dat we gaan omschakelen van buiten- naar binnenleven. Ook wel weer gezellig toch?

 
 




In de winkels zie je het najaar ook terug. Pompoenen en kastanjes op de groenteafdeling van de supermarkt, takken met bessen en bolchrysanten bij de bloemist en de woonwinkels liggen vol kaarsen, plaids en hebbedingen in typische herfstkleuren. Want tja het is hip dit jaar: overal zie je geel, oranje en roestbruine tinten.

Voor mij geen pompoenen of bolchrysanten. Mijn musthaves voor een herfsthuis lees je Qua bloemen vind ik het mooi om een grote tak rood-oranje rozebottels of andere bessen in een vaas te hebben. Heel simpel, maar altijd goed. Of een een bos grijsgroene eucalyptus in een vaas, dat staat ook prachtig. En wil je groots uitpakken dan is dít de tijd van het jaar om (met hulp) en een zaag de natuur in te trekken om een Berenklauw te zoeken. Nu zijn ze ingedroogd en dus niet meer gevaarlijk. Want oh wat zijn ze giftig als ze nog niet gedroogd zijn! Tegenwoordig koop je ze trouwens ook gewoon bij de bloemist. Wel zo makkelijk.



Hoe meer dekentjes, plaids en kussens, hoe gezelliger het binnen wordt. Ik vind het stiekem zelf ook leuk om te breien of te haken. Meestal blijft het bij een project per jaar: na de zomer begin ik standaard aan een dekentje. Niet te ingewikkeld en vooral met dikke pennen. Inmiddels heb ik ze in meerdere kleuren; grijs, zwart, vorig jaar (heel gewaagd) een groene en nu ben ik bezig met een oudroze. Lekker fröbelen tijdens een avondje tv kijken. Laatst las ik trouwens dat breien heel goed is om je hoofd leeg te maken, dus komt dat even goed uit! Ook het schapenvachtje mag weer uit de kast nu we richting winter gaan.

  

Hier houd ik van: deze slaapkamer is al helemaal herfstklaar gemaakt: lekker veel kussens en plaids en let ook op die tak boven het bed! (foto van @bytrineravn)



Meer licht in huis is natuurlijk een must nu de dagen korter worden. Dus wat is er gezelliger dan lekker veel kaarsjes branden? Ik heb een lantaarn tic (zeg maar gerust verslaving) en mijn huis staat er vol mee. Op de lage tafel bij de bank en op de schouw wissel ik. Soms een grote vaas met een dikke kaars en soms een groepje kleine houders voor waxinelichtjes. Ik heb een verzameling in de kast staan en hier wissel ik regelmatig mee. Meestal kies ik ze op kleur of vorm en groepeer ze dan op een schaal of dienblad. En de kleine kerstverlichting gebruik ik ook al hoor, bijvoorbeeld in mijn grote Marokkaanse lantaarn.

 

Laat de herfst maar komen!
 






Marlies


Ook te volgen op: Thenordicbohemian
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!






Zo maak jij jouw woonkamer gezellig






Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...






3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is













Meer inspiratie





















we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
























Reactie



Verificatie (type hieronder de code van de afbeelding)



















 Er zijn nog geen reacties geplaatst.














Gerelateerde artikelen








Kleine klusjes in huis - zom...


Wil iedereen die nog steeds geen plinten tegen de muur heeft gaan staan? En de mensen die al een ‘eeuwigheid’ alleen een peertje aan ...

07 jul 2022
Lees verder
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Zomer 2022 - blijf in contac...


Dit is ‘m dan! Het jaar waar we naar uitgekeken hebben, het jaar waarin we in de zomer weer vrij zijn om te gaan en staan waar we willen. O...

30 jun 2022
Lees verder



Redactie
|Seizoenen











Zo dek je een gezellige paas...


Het paasweekend staat altijd in het teken van twee heerlijke dagen vol gezelligheid en lekkernijen. Een lekkere paasbrunch of een avondje gourmet...

08 apr 2022
Lees verder



Redactie
|Seizoenen











Lampionnen in je interieur -...


In veel steden en dorpen wordt het nog steeds gedaan, gelukkig! Kinderen die met hun veelal zelfgemaakte lampion zingend langs de deuren gaan, ho...

04 nov 2021
Lees verder



Redactie
|Seizoenen











Herfsttrends - sfeervol wone...


Oktober & wonen, voor ons interieurliefhebbers is oktober altijd een maand om naar uit te kijken. Oktober is woonmaand en meestal ontmoetten ...

17 okt 2021
Lees verder
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|Seizoenen











Waar let je op als je een mo...


Hollandser dan nu kan de zomer niet zijn. Wisselvallig weer met veel regen maar, eens wordt het weer heet en dan ben je blij dat je dit weet! Nat...

22 jul 2021
Lees verder
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MEER INSPIRATIE





















Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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