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Wie is Wie
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Ik neem je mee





Welkom op mijn eerste blog! En wat heb ik er zin in om je wekelijks te inspireren! Want wat is er mooier dan dat we alles wat we mooi en interessant vinden met elkaar kunnen delen? Ik geniet daar elke dag weer van. En om te vertellen waar ik allemaal nog meer van geniet wil ik je graag meenemen in “een dag uit het leven van Suus..”

Maandagochtend 8:00 uur. Dit is over het algemeen bij de meeste van ons niet de meest populaire dag maar ik vind ‘m heerlijk. Ik zit nog vol energie van het gezellige weekend wat vaak toch wel bestaat uit een middagje stad, winkeltjes bezoeken, eten en dansen met vrienden en een goede film kijken met toastjes en wijn. Oké, eerlijk.. ik start de maandagochtend wel rustig op met een kopje koffie, open mijn mail en bekijk wat mensen hebben geshopt in mijn webshop Tutze.nl. Op deze site kan ik elke dag mezelf en vooral anderen blij maken en inspireren met mooie items voor je interieur en jezelf! De collectie varieert van woonaccessoires en meubels tot sieraden en kleding...
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Ik neem m’n laatste slokje koffie en net als elke week weet ik niet wat ik kan verwachten van de verkopen in het weekend. Zoals mijn vader altijd zegt: “Leef je leven zonder verwachtingen, dan kan je ook niet teleurgesteld raken”. En dat is gelukkig tot nu toe ook nog niet gebeurd, ook deze maandag niet. Ik print de pakbonnen uit, schrijf kaartjes voor de klanten en fiets naar de stad waar de showroom en opslag van is. Ik kom het historische pand binnen en klets gezellig bij met de meiden van de kledingwinkel (De Garage) en met de mannen van De Barbershop (Babershop Nero). Samen hebben wij dit mooie pand gehuurd om in Harderwijk een nieuwe beleving neer te zetten. De pakketjes zijn ingepakt, mijn stukje winkel is weer netjes bijgevuld en schoongemaakt maar er mist nog wat...
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O, ja! De grote (en mijn lievelings)plant Sanseveria is verkocht samen met de mooie vaas van Madam Stoltz. Die lege plek moet natuurlijk direct opgevuld worden en daarom besluit ik om samen met Danny naar de groothandels (ja inderdaad, meerdere panden met alleen maar bloemen en planten) te gaan. Ik vind dat groen iets magisch heeft.. Er is namelijk altijd een plant die bij jou past, dit maakt het eigen en geeft je interieur karakter.

De auto is weer groen en ik heb op de terugweg tijd om Instagram en Facebook bij te werken en inspiratie op te doen op Pinterest. Op de achtergrond hebben we Ben Howard op staan... En weer ben ik aan het genieten :)
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Weer thuis liggen de nieuwe catalogussen van mijn favoriete merken House Doctor, Nicolas Vahe, Meraki, Bloomingville en HK Living op de deurmat. Yes! Spring/Summer komt eraan. En dat is echt mijn favoriete seizoen. Alles is zo lekker fris, luchtig, open, lief en zacht. Het kan ook komen omdat ik erg van natuurtinten en basis elementen hou en deze komen het mooiste tot hun recht in de lente en zomer.

 Kortom, ik kan niet wachten tot het eerste warme zonnestraaltje weer naar binnen schijnt en kijk er naar uit je wekelijks te inspireren van de nieuwste trends op het gebied van interieur en lifestyle.

Lieve liefs, 
 






Susan


Ook te volgen op: Tutze.nl
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!





[image: alt]
Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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susanvaessen 22 jan 2016
Hoi Kiki, 



Dankjewel voor je berichtje. De catalogussen krijg ik opgestuurd omdat ik de merken verkoop in mijn webshop Tutze.nl. Ik denk ook dat dat een vereiste is maar je zou ze altijd even kunnen mailen en uitleggen waarvoor je ze wilt gebruiken :) 
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Kiki  19 jan 2016
Hi, 



Wat een leuke blog! Ik probeer al tijden aan catalogi te komen van o.a. House Doctor en Bloomingville, maar kan ze alleen maar online bezichtigen. Mag ik vragen hoe je daar aan komt? Ik heb een eigen interieurblog en een inschrijfnummer van de KvK, misschien handig om te weten :) thanks!
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Off we go...


Blog nummer 1 is een feit! Normaal gesproken vloeien de woorden rijkelijk bij mij wanneer ik schrijf voor mijn insta account Pretty old pieces en...

14 feb 2019
Lees verder



Rowena
|Wie is Wie
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Hallo daar! Laat ik me even ...


Blogjes schrijven, ik vind het leuk. Zó leuk zelfs, dat ik afgelopen zomer besloot mijn fysieke winkel in Interieur & Lifestyle artike...

29 jan 2019
Lees verder



Stephanie
|Wie is Wie










[image: alt]
Daar is ie dan!


Hoi, daar is ie dan: mijn allereerste blog! En wat onwijs leuk dat je er bent om hem te lezen! Hoewel ik al heel lang blogs lees, is het er nooit...

03 sep 2018
Lees verder



Marlies
|Wie is Wie
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Gaan jullie met mij mee op i...


Wat een speciaal moment! Mijn eerste blog op showhome.nl. Toen Lynda mij vroeg of ik het wellicht leuk zou vinden om onderdeel te worden van...

26 okt 2017
Lees verder



Klaas
|Wie is Wie
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Eerst even een voorstelrondj...


Elke week op woensdag krijg ik de ruimte om een blog te schrijven hier op Showhome.nl, hoe-leuk-is dat! Ik ben nogal een newly op dit gebied en i...

14 jun 2017
Lees verder



Maris
|Wie is Wie
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Ik zou mij even voorstellen....


Ik ben Marleen, een 34 jarige interieurstylist en blogger. Samen met mijn ruwharige dwergteckel Pip woon ik in een appartement in Enschede. Ik be...

15 jan 2017
Lees verder



Marleen
|Wie is Wie
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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