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Een all natural kerst dit jaar





Ho ho ho het is weer zover! De leukste tijd van het jaar is weer aangebroken! (tenminste dat vind ik!). Maar als je kijkt naar wat deze twee dagen met zich mee brengen aan sfeer dan ben je het vast met me eens! En nu met de social media kunnen we de laatste jaren helemaal los. Iedereen deelt zo graag al zijn mooie kerstversieringen, zelf gemaakt of bij iemand anders gezien. Pinterest en facebook barsten van de kerstplaatjes. Alle blogs gaan helemaal los. Heerlijk! Dat vind ik ook zeker een groot pluspunt van de Kerst. En uiteraard de kerstmuziek: Bing Crosby, Peggy Lee, Wham, Frank Sinatra, Nat King Cole....ze komen allemaal weer tevoorschijn.
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Dus ook ik deel graag mijn inspiratie met jullie. Want Kerstmis ligt me dicht aan mijn hart. Al vanaf kleins af aan raakt het me. Ik word ieder jaar sentimenteler. Het feit dat ik kleine kids heb, bevordert dat alleen maar. Ik wil hen dezelfde geweldige kersttijd geven zoals ik die altijd had. Wij hadden geen grote familiediners, maar iedere kerst schoof er weer een ander leuk gezelschap of gast aan tafel. Het is een tijd van gezelligheid, liefde en warmte. Een tijd waarin de kleine kindjes echt geloven dat er een dikke meneer in een rood pak midden in de nacht pakjes door de schoorsteen komt brengen. Dat is toch geweldig! Heerlijke twee dagen van knusse warmte waarbij alles draait om je geliefden om je heen. 

Helaas is dit niet voor iedereen die kerst viert weggelegd. Er zijn zoveel mensen die juist in de donkere dagen voor kerst depressief worden, liefde missen en zelfs suïcidaal worden. Helaas overlijden er ook mensen met de kerstdagen, hetzij door ziekte, hetzij door depressie. Vreselijk. Mijn opa is overleden tijdens de kerst, dit is tot op het overlijden van mijn oma een gevoelige tijd voor haar geweest. En uiteraard voor mijn moeder. Dus kerst heeft twee kanten, zoals alles! 

Maar nu weer over naar de sfeervolle en vooral mooie momenten van kerst :-). Dit jaar ga ik voor de rustige naturel look in mijn huis. Geloof me, er zit al genoeg kleur in mijn huis momenteel! Dus dit vind ik een mooie tegenhanger. Kerst kan op een rustieke manier ook heel mooi en gezellig zijn. 

Zo pak ik dit jaar mijn cadeautjes in:
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Mooi naturel met wat groen en uit oude boeken geknipte figuurtjes. Ik leuk het nog op met een stempeltje, touwtje en wat masking tape.

 

Het volgende beeld geeft een impressie weer van de sfeer die ik zoek. 
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Als je een kerstdiner geeft is het natuurlijk leuk om jouw gasten na afloop een kleine presentje te geven. Dit leek mij wel leuk: een potje met een boompje. Potjes heeft iedereen en de spuitsneeuw en boompjes koop je in een tuincentrum. Touwtje er omheen en klaar.
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En de tafel dek ik dit jaar op de volgende manier. Veel groen, kaarsjes en naturel decoraties. Ik heb al een kerstdiner proef gedraaid en het was een succes!
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Rest mij nog een ding te zeggen: Merry Christmas!!!!

liefs,

Jessica
Costellodecorating.com
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...





[image: alt]
3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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Kerstgevoel


Het eind van 2014 is in zicht, met als ‘klap op de vuurpijl’: de drukke decembermaand. Dit is de periode van VEEL: veel eten, veel dr...
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Kerst in aantocht... wordt h...


Nog maar 7 dagen en dan is het al zo ver!     Skyradio schalt al een paar dagen door het huis, ik blèr lekker mee (tot groot ver...
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Kerst in huiselijke sfeer


Kerst. Voor de niet-gelovigen onder ons betekent Kerst vooral warmte, licht, lekkernijen, spanning, gezelligheid, familie (niet altijd even gezel...
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Hele huis in kerstsferen


Het hele huis inmiddels in kerstsferen...
 
De oude ballen uit de doos gehaald...
 
Een ster gemaakt van takken uit de tuin.....
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Kerstverpakking als kunstwer...



 
Iedere verpakking wordt een kunstwerk. Zo worden kleine cadeautjes veel waard. Het is toch prachtig om niet alleen een kaar...
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Lees verder
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Kerst in mijn huis


Kerst, toch wel het favoriete tijd van het jaar voor mij. Niet te veel versieren maar het gewoon simpel en puur houden. Mijn ding. De kerstboom s...
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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