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Binnenkijken bij Bart en Marloes





Eigenlijk zijn alle bewoners van de huizen die we mogen laten zien creatievelingen. Als je van die prachtige, persoonlijk interieurs kunt neerzetten dan mag je gerust spreken van creativiteit. Marloes gaat wat stapjes verder, ze staat haar mannetje met een kwast en een blanco doek en de kunstwerken die daaruit voortkomen wil (bijna) iedereen wel in zijn huis hebben hangen. Je kunt ze bij haar bestellen MAAR... je gaat nu eerste relaxed even bij haar binnen kijken. Je vergapen aan haar keuken met underlayment frontjes bijvoorbeeld, om maar iets te noemen.
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Bart & Marloes over hun "standaard" rijtjeswoning...

Bijna veertien jaar geleden moesten we hals over kop een nieuwe woning zoeken. Ons vorige huis was met een paar dagen verkocht onder de voorwaarde dat de oplevering diezelfde maand nog zou plaatsvinden. Veel ruimte voor een wensenlijst voor een nieuwe woning was er dus niet. We hadden om precies te zijn drie weken de tijd om een huis te vinden en er te gaan wonen. We wilden een ruime woonkamer en plek voor de auto. Meer niet. Met het uitzicht of ligging van de tuin hebben we nooit rekening gehouden. Zo grenst er een metershoge blinde muur aan onze tuin, niet bepaald een fraai gezicht maar hij biedt wel privacy. Het grappige van deze onvolmaaktheden is dat ze niet snel vervelen. Perfect uitzicht is ook maar zo saai. ; )
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In huis hebben we zowat alles verbouwd wat er te verbouwen viel. Het was een bouwval. Een paar nieuwe keukens, badkamer uitgebouwd, zolder verbouwd, inloopkast doorgetrokken en een extra verdieping in de schuur gemaakt voor al onze spullen. We verzamelen behoorlijk veel. Tijdens onze reizen nemen we souvenirs mee van over de hele wereld. Van Azië tot Afrika, Rusland en Scandinavië. We hebben er bij elkaar een jaar rondgetrokken. Je ziet er nog niet veel van terug in huis maar daar willen we echter wel verandering in gaan brengen. Het is zonde om zo weinig van onze reizen in huis terug te vinden. Beetje bij beetje komen er steeds meer herinneringen in huis opduiken. Zoals het blauwe hartje aan de muur, ter plaatse voor mij gemaakt door een Marokkaans jongetje in Fez. Het was een cadeautje van hem. En het kleed op de bank, gekocht in een stoffige Indiase winkel in Maleisië. Jaren terug gekocht en nu past het eindelijk in ons interieur.
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Mijn stijl verandert om de paar maanden. Ik kan een heel strak interieur hebben en plotseling omslaan naar het bohemien gevoel. Maar altijd kleurloos en veel wit. Daar voel ik me het prettigst bij. De laatste tijd proberen we van het keurige af te stappen. Plaids laten we op de bank liggen zoals ze de avond ervoor zijn achtergelaten en de broodplanken hoeven niet meer netjes in de la. Het bed mag gerust een keer onopgemaakt blijven en dat er bloemblaadjes op de vensterbank blijven liggen, dat is eigenlijk best ok. Ik wil het allemaal wat losser, minder strak, misschien zelfs wat kneuteriger. Zo hebben we nu het plan om de rechthoekige eettafel om te ruilen voor een ronde, doorleefde tafel. Leuk project om zelf te maken en de rechthoekige slaan we dan gewoon op onder het bed, bij al die andere spullen, voor als ik weer in mijn strakke periode terechtkom. 
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Wil je Marloes blijven volgen? Volg haar dan op Instagram: Instagram.com of op haar blog: Marloeswonen.nl
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Binnenkijken bij Jolanda



 
Mijn naam is Jolanda, ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en onze kinderen in het Friese Damwoude. Ons huis is een 2 onder 1 kap ...

12 jul 2023
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Redactie
|Binnenkijken










[image: alt]
Binnenkijken bij Kim



 
Ik ben Kim, 39 jaar en moeder van 4 kinderen. Wij wonen nu ruim 3 jaar in dit nieuwgebouwde vrijstaande huis met een heerlijke tuin. In...

21 jun 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Jade


Hi, ik ben Jade 
Ik ben 26 jaar & woon samen met mijn vriend & onze wit gestreepte kater Thieu in een oud herenhuis in Kalmtho...

26 mei 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Edith



 
Ze maakt veel Reels in huis zodat iedereen een goed beeld krijgt van haar mooie interieur. Voor ons zocht ze flink wat inspirerende fot...

25 jan 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Marjan in h...



 
Elk huis, interieur, is uniek. Door de bewoners krijgt elk huis een eigen sfeer. Soms komen we parels tegen waarin echt ziel en zalighe...

02 nov 2022
Lees verder
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Binnenkijken bij Marloes


 
 
Organische vormen, natuurtinten met stoer zwart als contrast. Woningen uit de jaren ’70 zijn vaak niet heel populair omdat ...

26 okt 2022
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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