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Binnenkijken bij Evelien
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Voorzichtig een kleurtje toevoegen? Prima voor menig ander maar niet voor Evelien! Roze stoelen tegen een rode muur tegenover een roest/oranje bank! Lichtblauwe stoelen aan tafel en een superstoere zwarte keuken. Benieuwd hoe tof dát allemaal bij elkaar past? Kijk mee naar de binnenkijker van deze week, Evelien neemt ons mee.
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Evelien over haar huis 

[image: Binnenkijken bij Evelien]Welkom in ons huis. Ik ben Evelien en mijn gezin bestaat naast mijzelf, uit mijn man, zoontje Lev & dochtertje Pippa. 

Geert en ik wonen 9 jaar samen en zijn 13 jaar bij elkaar. We hebben in 4 verschillende huizen gewoond. Vrienden van ons lachten ons wel eens uit omdat we zo vaak verhuisden. Namelijk, 3 huizen in 3 jaar tijd. Probeer dan nog maar eens vrienden op te trommelen om voor de 4de keer te gaan verhuizen.

Na jaren te hebben gezocht naar ons droomhuis gaven we de moed eigenlijk op. Mijn man zat te geinen op zijn werk met collega’s over huizen en stuurde de Funda link van dit huis “zomaar” naar mij toe. De offertes om ons oude huis te verbouwen lagen nog vers op tafel. Een lastige keuze zou je zeggen?! Maar niets is minder waar. We stapten met 1 been in het nieuwe huis binnen en we wisten het zeker. We waren meteen verkocht.

Dit is ons droomhuis zeiden we tegen elkaar. Alles, maar dan ook echt alles van ons wensenlijstje konden we afstrepen. Een openhaard, een garage, een bijkeuken, bergruimte op zolder, een bad, een grote zonnige groene achtertuin. Het enige puntje was dat het boven op de eerste verdieping niet super groot is. Maar daar hadden we een hele gave oplossing voor al zeg ik het zelf.

De garage die we hebben is super lang en hoog. Deze gaan we ombouwen tot slaap en badkamer. We hebben een deur gemaakt in de woonkamer om toegang te krijgen tot de nu nog ongeïsoleerde bouwval garage.

We zijn eigenlijk nog volop aan het klussen. 3 maanden geleden zijn we in ons droomhuis komen wonen. Zonder keuken, want die hadden we eruit gesloopt en er zat ietsje vertraging in. We doen elke keer wat, beetje bij beetje kopen we meer spulletjes zodat het steeds een stukje mooier wordt. Ik ben van mening dat een stijl en het gevoel van een huis moet groeien. Het kan niet in 1 keer perfect zijn.

Zo hebben wij een schilderij laten maken door mijn man zijn nichtje. Het heeft meerdere betekenissen voor ons en dat geeft een huis zoveel persoonlijkheid. Ik heb nog zoveel gave ideeën die we nog willen uitvoeren. Zoals de kachel betegelen, de wc wil ik nog dolgraag aanpakken, de bijkeuken, de trap moet nog worden geverfd en in de toekomst wil ik het boven helemaal mooi gaan maken. O, en laten we de veranda in de tuin niet vergeten. Jullie lezen het al, nog genoeg te doen.

Hoe je onze stijl kan beschrijven? Ik denk dat je daar het beste achter komt als je de foto’s bekijkt. Het is echt een mengelmoes van allerlei stijlen, met veel kleur en lekker wat durf. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden? Laten jullie een berichtje achter op mijn Instagram: @thuis.bij.eef Vind ik heel leuk!
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is













Meer inspiratie





















we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Binnenkijken bij Jolanda



 
Mijn naam is Jolanda, ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en onze kinderen in het Friese Damwoude. Ons huis is een 2 onder 1 kap ...

12 jul 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Kim



 
Ik ben Kim, 39 jaar en moeder van 4 kinderen. Wij wonen nu ruim 3 jaar in dit nieuwgebouwde vrijstaande huis met een heerlijke tuin. In...

21 jun 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Jade


Hi, ik ben Jade 
Ik ben 26 jaar & woon samen met mijn vriend & onze wit gestreepte kater Thieu in een oud herenhuis in Kalmtho...

26 mei 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Edith



 
Ze maakt veel Reels in huis zodat iedereen een goed beeld krijgt van haar mooie interieur. Voor ons zocht ze flink wat inspirerende fot...

25 jan 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Marjan in h...



 
Elk huis, interieur, is uniek. Door de bewoners krijgt elk huis een eigen sfeer. Soms komen we parels tegen waarin echt ziel en zalighe...

02 nov 2022
Lees verder
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Binnenkijken bij Marloes


 
 
Organische vormen, natuurtinten met stoer zwart als contrast. Woningen uit de jaren ’70 zijn vaak niet heel populair omdat ...

26 okt 2022
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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