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Binnenkijken bij Sabiha
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Tja, zo doe je dat dus. Voor haar eigen account gaat ze heel wat interieurs af om ook binnenkijkers te maken en dus vonden we het tijd dat we háár huis eens van wat dichterbij mochten zien! Vandaag kijken we binnen bij Sabiha, kijk je mee?
 




 

[image: Binnenkijken bij Sabiha] 

 

Sabiha over haar huis

Mijn naam is Sabiha (@studio.sab) en ik woon met mijn man, 2 kids, onze hond Snoopy en mijn mams in een "split level" nieuwbouwwoning in Papendrecht. Je kan wel zeggen dat het een drukke bedoeling is in ons huis;) Wij houden er wel van, van die gezelligheid! De deur staat altijd open voor iedereen en dit is algemeen bekend bij vrienden en familie, dus zoete invallen en extra eters aan tafel is hier eerder regel dan uitzondering! 

Wij wonen nu bijna 18 jaar in dit huis en zijn de eerste bewoners. De indeling van het huis is iets anders dan bij gewone eengezinswoningen. Op de begane grond bevindt zich de entree, doorgang (splitlevel d.m.v. 1 traptrede) naar de 1e verdieping, toilet, 1 slaapkamer en de keuken. De keuken is tevens wel de belangrijkste leefruimte in ons huis, dit is letterlijk het hart van ons huis. Overdag leven we praktisch in de keuken en pas na het avondeten, vertrekken we naar de woonkamer die zich op de 1e verdieping bevindt. Op de 2e verdieping zijn er 2 slaapkamers, een badkamer en een royaal dakterras. De bestaande keuken hebben we onlangs een metamorfose gegeven...bovenkastjes verwijderd, deurtjes gespoten en een nieuwe tegelwand zorgen ervoor dat de keuken nog een paar jaar mee kan. Ik hou van dit soort budget oplossingen.

Toen we het huis kochten was onze zoon net 4 en toen nog ons enig kind. Plannen voor een 2e hadden we nog niet en de indeling en ruimtes voldeden aan onze wensen. Toch veranderde onze kinderwens na een paar jaar en ons 2e kind en mooie dochter werd geboren. Onze zoon verhuisde naar de begane grond met zijn slaapkamer en onze dochter kreeg de kamer naast onze kamer. Het idee dat onze zoon 2 verdiepingen onder ons sliep aan de straat kant, vonden we toch niet zo fijn dus er moest een andere oplossing komen. We besloten de woonkamer te splitsen om zo nog een extra slaapkamer te creëren voor ons, zodat de kinderen boven konden slapen...veel fijner idee!

We besloten een kamer en suite te maken met schuifdeuren. Ik wilde graag oude deuren en na een zoektocht vonden we onze droomdeuren waar ik nog steeds verliefd op ben. 

Toen ik 10 jaar terug begon als zelfstandig interieurontwerper, fungeerde de kamer naast de keuken als mijn werkplek. Deze ruimte heeft al vele functies gehad, van speelkamer naar slaapkamer naar kantoor en nu weer als slaapkamer voor mijn moeder, die sinds het overlijden van mijn vader gezellig bij ons woont.

Ons huis is met ons mee gegroeid en we hebben het aangepast aan onze behoeftes. Vele stijlen zijn er voorbijgekomen, en in de loop der jaren is er vaak wat veranderd. Ik koop niet vaak iets nieuws, maar vind het wel leuk om met bestaande spullen weer iets anders neer te zetten. Afstand doen van meubels heb ik ook moeite mee, dus als ik iets koop (meubelstukken) dan is het vaak voor altijd. De antieke grenen kast in de woonkamer kochten we met geld van ons trouwen en heeft al vele kleuren gehad en is een blijver 4 ever en zo zijn er nog wel een aantal items in huis die nooit de deur uit gaan. Alles in huis heeft wel een verhaal...gekregen van familie, gevonden op een rommelmarkt of kringloop enz. Een mooi voorbeeld daar van zijn onze trapleuningen. Ik zag op Pinterest een plaatje van leuningen gemaakt van takken en het idee was geboren dat ik dat ook wilde. Mijn zwager die dit had onthouden, sprokkelde een aantal afgewaaide takken na een storm bij elkaar en nam ze voor me mee. We hebben ze goed laten drogen en mijn man heeft ze van barst ontdaan en geschuurd en tádá...nieuwe trapleuningen van gerecycled hout;) Of mijn laatste aanwinst, een bierbankje uit de tuin van mijn moestuin buurman, die deze met ingeklapte pootjes als loopplanken gebruikte. Toen ik vroeg of ik er 1 mocht kopen van hem, omdat ik dat zo leuk vond voor in mijn huis...snapte hij daar niets van? Wat moet je met zo'n lelijk kaal bankje dat onder de modder zit? "Nee..daar hoef ik geen geld voor, neem maar mee” zei hij!

Ik kan nog wel even door gaan over ons huis, maar denk dat jullie zo een aardig beeld kunnen vormen. Veel plezier bij het binnenkijken van ons huis.
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Wil je Sabiha blijven volgen? Kijk dan op haar Instagram: Instagram.com/studio.sab/
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Binnenkijken bij Jolanda



 
Mijn naam is Jolanda, ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en onze kinderen in het Friese Damwoude. Ons huis is een 2 onder 1 kap ...

12 jul 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Kim



 
Ik ben Kim, 39 jaar en moeder van 4 kinderen. Wij wonen nu ruim 3 jaar in dit nieuwgebouwde vrijstaande huis met een heerlijke tuin. In...

21 jun 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Jade


Hi, ik ben Jade 
Ik ben 26 jaar & woon samen met mijn vriend & onze wit gestreepte kater Thieu in een oud herenhuis in Kalmtho...

26 mei 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Edith



 
Ze maakt veel Reels in huis zodat iedereen een goed beeld krijgt van haar mooie interieur. Voor ons zocht ze flink wat inspirerende fot...

25 jan 2023
Lees verder
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Binnenkijken bij Marjan in h...



 
Elk huis, interieur, is uniek. Door de bewoners krijgt elk huis een eigen sfeer. Soms komen we parels tegen waarin echt ziel en zalighe...

02 nov 2022
Lees verder
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Binnenkijken bij Marloes


 
 
Organische vormen, natuurtinten met stoer zwart als contrast. Woningen uit de jaren ’70 zijn vaak niet heel populair omdat ...

26 okt 2022
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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