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Een ei voor jou, een ei voor mij





Wanneer ik aan Pasen denk, denk ik aan eieren. Niet zo vreemd, aangezien eieren voor veel mensen een belangrijk onderdeel zijn van de paastraditie.

Pasen vierden wij vaak bij mijn opa en het eerste wat we deden als we bij hem aankwamen was het verven van de eieren. Als ze dan in alle kleuren van de regenboog waren geverfd en héél belangrijk ook droog waren was het tijd om ze te verstoppen. Als mijn opa alle eieren voor ons had verstopt en hij de deur binnenstapte, schoten wij naar buiten en openden de jacht. Elk jaar was het weer een wedstrijdje, wie vond de meeste eieren en was de winnaar?! We kregen altijd allemaal een chocolade-ei maar het was toch wel een 'ding' om de meeste eieren te vinden. Hoewel het meestal mijn neef was die won (volgens mij speelde hij altijd vals) was er ook een jaar dat ik won. En wat was ik trots.

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik de laatste jaren geen eieren meer geverfd en gezocht heb. Best jammer, want het is zo'n heerlijk ontspannend en vrolijk iets. Daarom ga ik dit jaar de traditie maar weer eens oppakken. Zonder mijn opa, maar met eieren. Ik vrees dat ik niet met eieren aan kan komen die zo'n zelfde kunstwerk bevatten als vroeger, ik heb nu toch echt een stabielere hand. Althans, dat hoop ik.
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De roze en oranje bloemen doen me denken aan heerlijk warm weer, zonneschijn en lekker in de tuin liggen. Perfect om een eitje bij te eten lijkt me. Krijg je gasten, dan is het leuk om voor elke gast een persoonlijk ei te maken. Voor de oom die altijd een stropdas om heeft, teken je er natuurlijk ook eentje op zijn ei en voor je kale vader ben je erg snel klaar.
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Als je je wilt uitleven en de monden van je gasten wilt laten openvallen van verwondering, dan zijn de eieren links op de foto een aanrader. Prachtig zijn ze! Ik ga ze proberen te maken, maar ik ben bang voor het resultaat. Gelukkig is er ook een oplossing voor als ze niet lukken. Dan pluk je gewoon een takje uit de tuin, touwtje erom en klaar is keer. Een simpel, maar heel mooi effect.
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Houd het simpel en gebruik een simpele witte stift om herhaalbare patronen mee op de eieren te tekenen (let wel even op of je de stift op etenswaren mag gebruiken) of maak met papier een echt paashaasEI. 

Ik heb in ieder geval wat ideeën voor het verven van mijn eieren. En jij? Zit er iets voor je tussen of laat je het liever aan iemand anders over?
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Een heerlijke paasbrunch uit...


Met pasen om de hoek is het tijd aan de paasbrunch te gaan denken. Wellicht heb je het menu al maandenlang in je hoofd, maar grote kans dat je to...

18 feb 2020
Lees verder



Redactie
|Feestelijk
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Feestje thuis en er gaat iet...


Een verjaardag, een verloving, een nieuwe woning, een baby op komst: redenen genoeg om uit te pakken met een groots huisfeest. De mijlpalen in je...

12 feb 2020
Lees verder



Redactie
|Feestelijk
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Snel een lekkere loungeplek ...


De kerstvakantie is volop bezig! Tijd om gas terug te nemen, even terug te kijken op het afgelopen jaar, lekker te lummelen of eropuit met z&rsqu...

30 dec 2019
Lees verder



Redactie
|Feestelijk
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Sinterklaasstyling yay or na...


Vlaggenlijnen, raamstickers en mijters op bloempotten! Als je buiten loopt zie je al die feestelijke versiering de ramen sieren van mensen met jo...

26 nov 2019
Lees verder



Redactie
|Feestelijk
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Hoe versier jij je huis met ...


Misschien moet je er nog helemaal niet aan denken of ben je er juist al wél mee bezig... de feestdagen! Voor je het weet is het alweer ker...

24 nov 2019
Lees verder



Esther
|Feestelijk
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Klussen op Koningsdag


Helaas valt dit jaar Koningsdag op zaterdag, betekent geen extra vrije dag. Het mag de pret niet drukken, een feestje is een feestje….punt...

26 apr 2019
Lees verder



Redactie
|Feestelijk
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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