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26 okt 2017
Klaas
Wie is Wie











Gaan jullie met mij mee op interieurreis?





Wat een speciaal moment! Mijn eerste blog op showhome.nl. Toen Lynda mij vroeg of ik het wellicht leuk zou vinden om onderdeel te worden van het bloggersteam, hoefde ik niet lang na te denken!

 


 




 

Even voorstellen: Mijn naam is Klaas Hogeweg (dutchguy84 op instagram) en woon al een aantal jaren in het centrum van het altijd mooie Den Bosch samen, met mijn mopshondje Pug. Het huis waar ik in woon is een herenhuis uit 1901, met heel veel originele oude details, mooie facet deuren, oude deurknoppen, glas in lood raampjes en als kers op de taart een mooi ornamentenplafond in de woonkamer. Als klein ventje wilde ik vroeger al in zo’n huis wonen en dus was de keuze snel gemaakt toen ik ongeveer een jaar geleden de kans kreeg om in dit huis te gaan wonen!

 



 

Mijn liefde voor interieur heb ik voor mijn gevoel altijd al gehad en ik heb dan ook altijd in de interieurbranche gewerkt. Eerst in een interieurwinkel, later als interieurontwerper en productdesigner. Nu werk ik voor mezelf en heb ik een webshop ( www.koyaliving.nl ) waar ik al mijn passie in kwijt kan. Daarnaast ontwerp ik restaurants en particuliere woonhuizen voor mensen.

 



 

Voordat ik begon met werken  heb ik aan de Jan Des Bouvrie academie in Deventer gestudeerd en daar de basis van het vak geleerd. Tijdens die studie kreeg ik de kans om in het buitenland stage te gaan lopen! Een kans die ik met beide handen aangreep natuurlijk. Ik koos New York omdat ik er altijd zo veel inspiratie van kreeg. De drukte, de afgelegen straatjes in Brooklyn en de talloze kleine restaurants en winkeltjes in deze metropool, ze geven allemaal op hun eigen manier kleur aan de stad.

 



 

Als interieurliefhebben en ontwerper haal ik mijn inspiratie werkelijk overal vandaan. Ik denk dat het voor mensen die dit blog lezen herkenbaar klinkt dat ik bijvoorbeeld op vakantie als eerste op zoek ga naar de leuke unieke interieurwinkeltjes in die plaats. Eigenlijk neem ik altijd wel iets mee terug naar huis, om het vervolgens een mooi plekje te geven.

 



 

Als ik mijn huis moet omschrijven, is het voornamelijk het pand zelf dat de show steelt. De basis heb ik bewust heel rustig gehouden qua kleuren, zodat de oude ornamenten goed tot hun recht komen. Natuurlijke materialen en kleuren zijn veel terug te vinden. Grijs, beige en zwart zijn de basis kleuren en komen eigenlijk in iedere ruimte terug. Ik hou van natuurlijke materialen zoals hout, steen en schelpen. Het liefst combineer ik het met wat stoerdere materialen zoals beton en staal, om zo een spannende mix te krijgen.

 



 

Omdat ik regelmatig naar Azië reis, staan er wat items in huis die ik daar heb gekocht en waar een leuke herinnering aan zit. Ik ben gek op handgemaakte items (zoals de schelpenkettingen op de schouw). Het is prachtig om het vakmanschap te zien, en de liefde waarmee die producten worden gemaakt. In mijn toekomstige blogs wil ik jullie graag meenemen op reis, langs alle leuke interieur hotspots in binnen en buitenland! Of het nu een klein barretje is op Bali, of een interieurbeurs in Parijs, ik ga alles voor jullie vastleggen en er over schrijven.

Ik heb er zin in!
 






Klaas


Ook te volgen op: Koyaliving.nl
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!






Zo maak jij jouw woonkamer gezellig






Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...






3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is













Meer inspiratie





















we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.














Gerelateerde artikelen








Off we go...


Blog nummer 1 is een feit! Normaal gesproken vloeien de woorden rijkelijk bij mij wanneer ik schrijf voor mijn insta account Pretty old pieces en...

14 feb 2019
Lees verder



Rowena
|Wie is Wie











Hallo daar! Laat ik me even ...


Blogjes schrijven, ik vind het leuk. Zó leuk zelfs, dat ik afgelopen zomer besloot mijn fysieke winkel in Interieur & Lifestyle artike...

29 jan 2019
Lees verder



Stephanie
|Wie is Wie











Daar is ie dan!


Hoi, daar is ie dan: mijn allereerste blog! En wat onwijs leuk dat je er bent om hem te lezen! Hoewel ik al heel lang blogs lees, is het er nooit...

03 sep 2018
Lees verder



Marlies
|Wie is Wie











Eerst even een voorstelrondj...


Elke week op woensdag krijg ik de ruimte om een blog te schrijven hier op Showhome.nl, hoe-leuk-is dat! Ik ben nogal een newly op dit gebied en i...

14 jun 2017
Lees verder



Maris
|Wie is Wie











Ik zou mij even voorstellen....


Ik ben Marleen, een 34 jarige interieurstylist en blogger. Samen met mijn ruwharige dwergteckel Pip woon ik in een appartement in Enschede. Ik be...

15 jan 2017
Lees verder



Marleen
|Wie is Wie











Ik neem je mee


Welkom op mijn eerste blog! En wat heb ik er zin in om je wekelijks te inspireren! Want wat is er mooier dan dat we alles wat we mooi en interess...

15 jan 2016
Lees verder



Susan
|Wie is Wie













MEER INSPIRATIE





















Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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