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Hoe versier jij je huis met de feestdagen?





HOE VERSIER JIJ JE HUIS MET DE FEESTDAGEN?

 

Misschien moet je er nog helemaal niet aan denken of ben je er juist al wél mee bezig…de feestdagen! Voor je het weet is het alweer kerst en zitten we in de laatste maand van het jaar, december, de maand van de feestdagen. Na de sinterklaas zie je in de huizen de eerste kerstbomen weer staan en worden de huizen uitbundig versierd. De kerstliedjes hoor je al weer op de radio en overal zie je in de winkelstraten de kerstverlichting shinen. De kerstafdelingen in de tuincentrums worden drukbezocht waar volop keuze is in kerstverlichting, kerstdorpjes, kerstbomen, kerstversieringen, mooie kunstbomen en natuurlijk de “echte” kerstbomen.  De ene kerstafdeling is nog mooier versierd dan de ander, wát een gezellige tijd!
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Hoe versier jij je huis met de kerst? Ga je voor de traditionele boom met lichtjes, zilveren en rode kerstballen en een piek of hou je van een mix and match versiering of ga je juist voor een sobere boom? Maak jij veel werk van de kerstversiering en de kersttafel? Deze vraag kreeg ik al verschillende keren gesteld “hoe ik mijn huis in kerststijl breng”? Ik vind de feestdagen erg gezellig en kan enorm genieten van alle versierde huizen en winkelstraten in deze gezellige maand maar mijn stijl is basic en less is more. Ik hou van rust in huis en dat geldt ook voor de feestdagen. Natuurlijk hou ik van gezelligheid en mag het allemaal wat meer zijn in deze maand maar mijn eigen stijl probeer ik wel door te voeren in de kerstversiering.
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Zo komt er wel een kerstboom maar dat is wél een sobere boom met de traditionele kerstverlichting, geen standaard versiering én zonder een piek. In huis hangen wat mooie 3d kerststerren van house doctor in de kleuren zwart, wit en grijs. Deze sterren heb ik zelfs al een aantal jaren máár doen het nog steeds goed! Natuurlijk branden er meer kaarsen in deze maand en besteed ik extra aandacht aan het dekken van de kersttafel. Het staat altijd zo gezellig zo’n mooi gedekte tafel en hier thuis kunnen ze dit ook echt waarderen. Dit jaar maak ik er ook écht weer werk van en ga voor de kleuren zwart en goud! Het hoeft allemaal niet veel te kosten en met wat zoekwerk, creativiteit en een spuitbus in de kleuren zwart of goud kom je al een heel eind in deze dure maand. Een tijd geleden heb ik bij de Action al een mooi zwart tafellaken gekocht en zag ik tijdens een bezoekje aan loods5 mooie zwart-witte borden en dacht gelijk “die zijn voor mij” voor de kersttafel! Oók de kerstservetten heb ik al in huis, deze moesten uiteraard goed bij het geheel passen. De tafel dek ik stijlvol met het nieuwe servies en kleed het aan met mooie kandelaars met goudkleurige kaarsen en op de tafel leg ik wat goudkleurige sterren neer in verschillende maten en natuurlijk leg ik wat verse takjes groen neer, dat staat gelijk zo sfeervol! Verder hou ik het net als ons interieur óók rustig met de feestdagen.
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Wat we eten dáár moet ik nog even over nadenken, misschien wordt het wel weer een winter BBQ op de veranda in kerststijl. Gezellig met vachtjes op de bank, de vuurkorf aan, glühwein en warme chocolademelk. Ik heb nog even de tijd om daarover na te denken maar het was wel een succes de vorige jaren en erg lekker! Eén ding is bij ons sinds we samenwonen, al een lange traditie én dat is dat er 1x per jaar een kerstboom staat in huis, na een gezellige oud en nieuwviering, hoe laat dat ook wordt, gaat standaard op 1 januari bij ons de kerstboom eruit! Ik ben heel benieuwd hoe jullie je huis versieren in de maand december en wens iedereen alvast hele fijne feestdagen!!!
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Dit is overigens mijn laatste blog voor Show Home en wil jullie allemaal bedanken voor het lezen van mijn blogs. Ik vond het erg leuk om te doen maar heb er niet genoeg tijd meer voor. Ik zal voor mezelf wel blogs plaatsen dus hou mijn Instagram wonen_43 in de gaten. Allemaal bedankt!
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Een heerlijke paasbrunch uit...


Met pasen om de hoek is het tijd aan de paasbrunch te gaan denken. Wellicht heb je het menu al maandenlang in je hoofd, maar grote kans dat je to...

18 feb 2020
Lees verder
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Feestje thuis en er gaat iet...


Een verjaardag, een verloving, een nieuwe woning, een baby op komst: redenen genoeg om uit te pakken met een groots huisfeest. De mijlpalen in je...

12 feb 2020
Lees verder
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Snel een lekkere loungeplek ...


De kerstvakantie is volop bezig! Tijd om gas terug te nemen, even terug te kijken op het afgelopen jaar, lekker te lummelen of eropuit met z&rsqu...
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Sinterklaasstyling yay or na...


Vlaggenlijnen, raamstickers en mijters op bloempotten! Als je buiten loopt zie je al die feestelijke versiering de ramen sieren van mensen met jo...

26 nov 2019
Lees verder
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Klussen op Koningsdag


Helaas valt dit jaar Koningsdag op zaterdag, betekent geen extra vrije dag. Het mag de pret niet drukken, een feestje is een feestje….punt...

26 apr 2019
Lees verder
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Paastafel dekken


Goede Vrijdag, zomaar ineens! Het Paasweekend is begonnen en wát Pasen ook voor je betekent, een gezellige maaltijd met mensen waar je van...

19 apr 2019
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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