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Rondje kaarsenhouders





De zomer lijkt echt voorbij te zijn zeker als je het weer van de afgelopen dagen ziet. Of gaan we toch nog een nazomer krijgen? Het klimaat is er gek genoeg voor! Persoonlijk vind ik de herfst wel een heerlijke tijd. Het wordt langzaam aan eerder donker, kouder, natter en gaan we het meer en meer gezelliger binnen maken, met af en toe een heerlijke zonnige uitschieter waarop je nog net een bakkie koffie in de laatste straaltjes buiten mee kan pakken. Hoe heerlijk!

Met de komst van de herfst gaan hier in huis ook weer de kaarsjes aan. Ik ben niet zo van de waxinelichtjes, ook al zijn ze superhandig! Ik vind dat als kaarsjes niet aan staan het oog ook wel wat wilt toch? En waxinelichtjes heeft mijn inziens niet echt een wow factor. Ieder zijn ding. Bij ons in huis zie je voornamelijk kaarsen. Bamboekaarsen, druipkaarsen, met houtlook…net even anders dan anders. Om deze op een kekke manier te presenteren, ben ik altijd wel op zoek naar bijzondere kaarsenhouders. Kwestie van tegen aan lopen, want ook hier in ben ik een mutsje eigenwijs.

Ondertussen siert er een aantal ons huisje en stuk voor stuk zijn het bijzondere items vind ik zelf. Zo hebben we een grote ronde metalen (handgemaakte) hang kandelaar. Na heel lang zoeken naar zoiets, kwam ik dit exemplaar tegen in een of andere woonmall verstopt in een hoekje ver weg van alle andere leuke items. In zijn uppie alleen te lopen te zijn. Ben tenslotte de beroerdste niet en kocht uiteraard dit prachtexemplaar. Intens blij natuurlijk. Ook kwam ik op een fair hier in de buurt een mooie poer tegen. Een wat? Een poer. Ook wel delen van oude indiase pilaren die tegenwoordig in allerlei soorten en maten verkocht worden als kaarsenhouders. De mijne was oranje gezind. Oranje. Niet een beetje, nee he-le-maal oranje geverfd. Ben wel op en top Nederlands natuurlijk ,maar dit ging mij net iets te ver. Binnen no time had deze het mooie witte kleurtje, zoals het in ons cribje heurt natuurlijk. Toen ik voor mijn vriendinnetje op zoek ging voor een wakertje, moest zij eerst een foto sturen om te laten zien wat dat was. Een wakertje, ook weer zoiets. Had er zelf nooit van gehoord maar het schijnt een kaarsenhouder te zijn met zo’n gat voor je vinger. Onwijs leuk, schattig vintage dingetje die vroeger veelvuldig werd gebruikt. Voor haar op de markt eentje gescoord en later op zoek gegaan voor mezelf. Een mooi gotisch exemplaar gekocht in een vintagewinkel staat heel mooi te wezen hier. Tijdens onze trip door Belgie kwam ik mooie kloskandelaren tegen. Oud houten tafelpoten die tegenwoordig omgebouwd worden tot kaarsenhouders. Hoe tof! Eentje gekregen (dankjewel schoonpaps/mams) en de ander zelf aangeschaft zodat we dit ook als een duo neer kunnen zetten. Wel alleen voor bredere kaarsen maar ze stralen authenticiteit uit wat ik prachtig vind! Waar je ze ook neer zet het kan echt bij alle stylen! Vooralsnog als laatst heb ik een barokachtige kaarsenstandaard aangeschaft. Perfect voor druipkaarsen, welk ik (tentijde van dit schrijven) ook weer voor op zoek moet gaan. Want voordat je het weet zitten we zo weer in onze bikini in de tuin of balkon ons een hoedje te zweten?
 




Tot snel weer!!

Wil je meer weten of meer inspiratie neem dan een kijkje op mijn Instagram. O en de oplettende kijker heeft toch waxinelichtjes op de foto's gespot. Gestyled in een oud poffertjesplaat. Als alternatief kan dit er best mee door...

Toedels
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Ook te volgen op: Moodiezzstijl.nl
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Leven en lekker & gezond sla...


Met deze planten in je slaapkamer slaap jij als een roosje. Wist jij dat dit de béste plant voor je slaapkamer is?
 
 
Er z...
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Zoek jij een ideale oplossin...


De zon. Warmte, licht, gezelligheid, positiviteit, leven, groei & bloei... geen zicht op je televisie, verkleurde kussens op je bank, te warm...
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5 tips om de leukste herinne...


Tastbare herinneringen zijn de leukste manier om terug te kijken op je leven. Ze bevatten emotionele waarde op een speciale manier. Als je je her...
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Stijlvol en functioneel: ver...


Ben je op zoek naar nieuwe raamdecoratie? Overweeg dan om verticale lamellen aan te schaffen. Het is een eigentijdse keuze die zowel stijl als fu...
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Groen in je interieur: Waaro...


Een groen interieur is niet langer alleen een trend, maar eerder een essentieel onderdeel geworden van moderne woningen. Planten brengen niet all...
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Plantentrends en sfeervolle ...


Planten en bloemen, de mens is er over het algemeen dol op. Ze brengen leven in huis, sfeer en schone lucht. Groen in huis was altijd al populair...
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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