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Theeleuten





Naast mijn toegestane kopjes koffie drink ik eigenlijk alleen maar thee. Natuurlijk drink ik zeker wel eens een biertje of wijntje, maar overdag vind ik thee toch eigenlijk wel het lekkerst. Sapjes of frisdrank is iets wat ik maar weinig in huis heb. In ons nieuwe appartement hebben we een fluitketel in plaats van een waterkoker. De reden hiervoor is eigenlijk dat het leuker staat en dat een fluitketel gemakkelijk schoon is te maken in verband met kalk. Het enige nadeel is dat het water koken wat langer duurt. Het is daarom wel fijn om het gekookte water in een theepot te doen. Het staat ook eigenlijk heel gezellig op tafel: een mooie gevulde theepot!

Een theepot is voor mij naast de voor de hand liggende functie ook een accessoire voor in huis. Je kunt de theepot in de keuken of in de woonkamer neerzetten. Persoonlijk wil ik dan wel echt een mooie theepot die niet in de kast moet staan, maar juist op een mooie opvallende plek moet staan. Tegenwoordig kun je in veel winkels een theepot kopen. Ze zijn ook verkrijgbaar in allerlei vormen, maten en kleuren. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Wel belangrijk is om even te testen of de theepot goed afsluit en niet lekt als je thee eruit wilt schenken. Helaas is dit bij veel theepotten wel het geval. Ben je uitgekeken op je theepot dan kun je hem ook gebruiken als vaas voor je bloemen! Er is dus geen reden om jarenlang dezelfde theepot te gebruiken ;)
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...





[image: alt]
3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Liefde voor keramiek


Met een liefde voor lekker eten in mooie restaurants ontwikkelde ik een paar jaar geleden ook de liefde voor mooi servies! Ontelbare keren heb ik...

24 jan 2019
Lees verder
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Koffie en thee in jaren '70 ...


Een tijdje geleden viel ik op een setje mokken en nu zie ik ze steeds voorbij komen in magazines, op internet en social media. Dus; ik heb z...

07 okt 2018
Lees verder
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Aan tafel! Maak van Ã©lke ma...


Uitgebreid koken, eten aan een sfeervol gedekte tafel, wat een feest! Toch lukt het niet altijd, dat weet iedereen. Soms schiet het er gewoon bij...

07 sep 2018
Lees verder
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Zomerse tafelschikking â€“ K...


Hoezee! Het is vakantie! En zo niet, dan is elke avond na het werk een minivakantie en in het weekend zet je dat gevoel gewoon voort. Alles op st...

24 jul 2018
Lees verder
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Budgettip â€“ goedkoop.. ma...


Trends komen met en gaan. Hypes ook, die duren vaak veel korter dan trends maar ’t zijn wel pieken die binnen de trends te zien zijn. Noem ...

28 jun 2018
Lees verder
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Leuk servies voor buiten, je...


Zo, tabee regen en wind en bedankt hagel voor alle rommel! We zijn er klaar mee en hebben ernstig behoefte aan zon en temperaturen rond de 20 gra...

04 mei 2018
Lees verder
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MEER INSPIRATIE





















Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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