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Vive la France





Ik kan zo genieten van de sfeer van een land. Zoals ik enorm kan genieten (en waarschijnlijk heb je dit ook gelezen in mijn blogs) van het Scandinavsiche leven, heb ik nu ook genoten van de Zuid-Franse locals. Ik duik het liefst in het lokale leven en bestel iets op de kaart wat ik niet ken. Herkenbaar? Zoals je je de Franse dorpjes voorstelt, nou zo zijn ze ook. Hoe fantastisch zijn al die luikjes in de meest geweldige pasteltinten; ik bleef maar fotografen. Ik ga ze in deze blog met je delen, kun je ook een beetje meegenieten met het Franse vakantie gevoel.
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Ons huisje zorgde ook voor een mooi decor om voor een Franse fotoshoot. Het zwembad lag tussen de olijfbomen en op het terras keken we uit op de bergen; hier moest ik natuurlijk wat stylen en fotograferen. Ik had mijn linnen vlaggetjes van thuis meegenomen en deze paste helemaal in het plaatje. Ook James (hond) plakt goed in het Franse decor.
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En toen.....reden we langs een dorpje en er stond een gave oude stoel in de voortuin. Het leek erop alsof het bij de vuilnis was gezet. Zullen we? Even vragen of ze het echt gaan weggooien en of wij het mogen meenemen?! En ja hoor, op mijn beste Frans had ik dat stoeltje gescoord. Of het in de auto past? Nou, we maken wel plaats! Als dat geen leuk souvenier is. We moeten alleen de zitting vernieuwen maar hij staat al fijn achter het bureau! 
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Als je nog op vakantie gaat; veel plezier!! Tot volgende week :-)
 






Anouk


Ook te volgen op: Bakerstreet
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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 Er zijn nog geen reacties geplaatst.
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Kleine klusjes in huis - zom...


Wil iedereen die nog steeds geen plinten tegen de muur heeft gaan staan? En de mensen die al een ‘eeuwigheid’ alleen een peertje aan ...

07 jul 2022
Lees verder
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Zomer 2022 - blijf in contac...


Dit is ‘m dan! Het jaar waar we naar uitgekeken hebben, het jaar waarin we in de zomer weer vrij zijn om te gaan en staan waar we willen. O...

30 jun 2022
Lees verder
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Zo dek je een gezellige paas...


Het paasweekend staat altijd in het teken van twee heerlijke dagen vol gezelligheid en lekkernijen. Een lekkere paasbrunch of een avondje gourmet...

08 apr 2022
Lees verder
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Lampionnen in je interieur -...


In veel steden en dorpen wordt het nog steeds gedaan, gelukkig! Kinderen die met hun veelal zelfgemaakte lampion zingend langs de deuren gaan, ho...

04 nov 2021
Lees verder
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Herfsttrends - sfeervol wone...


Oktober & wonen, voor ons interieurliefhebbers is oktober altijd een maand om naar uit te kijken. Oktober is woonmaand en meestal ontmoetten ...

17 okt 2021
Lees verder
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Waar let je op als je een mo...


Hollandser dan nu kan de zomer niet zijn. Wisselvallig weer met veel regen maar, eens wordt het weer heet en dan ben je blij dat je dit weet! Nat...

22 jul 2021
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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