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Wandkleedje





Het zoeken en blijven scannen naar mooie items gaat altijd door. Onder het reizen naar het werk, op vakanties, tijdens het shoppen, thuis voor de buis. Het kan niet gekker. Zo ook in onze laatste vakantie. Ik lag zoals elke dag weer heerlijk geinstalleerd op een zonnebedje te knetteren in de zon met uiteraard het nieuwe leesvoer in mijn hand, mijn mobiel. Ik zag bij een van mijn favoriete winkeltjes een mooi wandkleedje van geknoopt zeegras voorbij komen met de uitspraak dat deze weg MOET en de helft van de prijs was. Goh, dat ziet er wel tof uit en zoals jullie vast wel weten, ben ik natuurlijk de rotste niet. Dus stuur ik ze een berichtje of ze dit voor mij kunnen reserveren. Zij blij. Ik blij. Ja toch. Het kleedje ligt voor me klaar als we weer terug zijn. Mooi! Een plekje al gereserveerd in mijn hoofd waar ik deze ga hangen voordat manlief zich weer eens afvraagt waar dit nu weer moet hangen. Boven de bank is de happy spot. Heb ik mij toch maar mooi op tijd ingedekt.

Na nog een week afwisselend op mijn rechter en linker zij te hebben gelegen in de bloedhete zon komen we tevreden weer thuis van een mooie vakantie. Na een paar dagen schiet mij het kleedje weer te binnen, oja das waar die ligt nog op mij te wachten. Ik besluit dit met de trein te gaan halen gezien de makkelijke aansluiting vanuit huis. Waarop mijn lieve vriend zegt, zullen we met de auto gaan dan ga ik mee? Dit kwam er zo spontaan uit dat ik dit natuurlijk niet kon weigeren. “Leuk schat, doen we gelijk een dagje Delft “(Iets met geef ze een vinger…ik weet t) We besluiten eerst het kleedje op te gaan halen om daarna de stad door te struinen naar alle bijzonder leuke winkeltjes wat de stad Delft rijk is. Hoe gezellig!

“ik heb via facebook een wandkleedje gereserveerd” hoor ik mij nog zeggen tegen de winkelmedewerkster, met de nadruk op kleedje. Spontaan vliegt de medewerkster naar achter om het voor mij te halen, waarbij ik nog dacht dat ze lekker gedreven is en er die dag enorm veel zin in had. Totdat ze terug kwam met een enorm opgerold gevaarte, leunend op haar schouder een weg banend in de winkel naar de toonbank. Met een ferme zwaai gooit ze het wandkleed op de tafel en zegt opgelucht, zo die is voor u! Wat wit wegtrekkend en totaal overrompeld door de grootte, zeg ik met een stoere stem: Yep, ben er zo blij mee. Met een schuin oog kijk ik naar mijn vriend die achter mij staat en mij volledig voor gek verklaard. Se-ri-eus? Hoor ik hem zeggen. Ja joh, leuk voor boven de bank…dat past niet antwoord hij. Awh jawel! zeg ik vol overtuiging. Een  subtiele discussie in de winkel volgt. De medewerkster houd zich angstvallig stil en is zichtbaar blij dat dit 'sta in de weg' verkocht is. Met de woorden van de opgeluchte medewerkster heel veel plezier ermee he?! Loopt mijn vriend mokkend met de enorme gevaarte op zijn schouders de deur uit. Niks niet rondje Delft. Niks niet lekker struinen. Gewoon linea recta richting de auto en naar huis. Dit grote wandkleed, wat overigens wel een stoer ding is past bij nader inzien idd niet boven de bank. Had hij helemaal gelijk in, zo ben ik dan ook wel weer. 
 




Tot volgende week!
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Ook te volgen op: Moodiezzstijl.nl
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Ontwerp zelf je eigen speelkamer â€“ zo werkt het!
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Zo maak jij jouw woonkamer gezellig
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Wonen met stijl - zo voeg je grandeur en een vleugje â€˜hotel chi...
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3 dingen waarvoor een kluis absoluut noodzakelijk is
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we horen graag jouw mening!


Je bent niet ingelogd! LOG IN of MAAK EEN ACCOUNT AAN om ook te reageren zonder dat we je reactie eerst keuren. Reageren zonder
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Mariska 06 dec 2018
Hi Laura! Dit kleed is van Madame Stoltz en heb ik destijds gekocht in Delft. Als je zeegras wandkleed zoekt, vind je ze ook online. Groetjes Mariska 
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Laura 07 nov 2018
Hoi,

Mag ik vragen waar u dit wandkleed heeft gekocht?



Met vriendelijke groet,

Laura
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Houten wanden zijn hot - ins...


Hoe dat zo gaat met trends! Er waren tijden dat we bijvoorbeeld bij de bezichtiging van een huis de houten wanden als eerste op de slooplijst zou...

18 okt 2023
Lees verder
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4 Leuke Manieren om Fotobeha...


Fotobehang is een geweldige manier om een ruimte in huis op te fleuren en persoonlijkheid toe te voegen aan je interieur. Met de vele ontwerpen e...

05 okt 2023
Lees verder
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Tips voor het ophangen van j...


‘Bingewatchen’, een woord waar we zo’n 2 jaar geleden nog nooit van hadden gehoord. Inmiddels is dát wel anders en is he...

08 jan 2023
Lees verder
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One of a kind wall art - zo ...


Veel mensen vinden het best wel lastig om iets leuks voor hun muur uit te kiezen. Niet gek hoor, het aanbod is overweldigend groot. Als je iets a...

31 okt 2022
Lees verder



Redactie
|Muurdecoratie










[image: alt]
Voordelen van een glazen deu...


Heb jij het gevoel dat jouw woonkamer nog niet helemaal compleet is? Of dat je nog de puntjes op de i moet zetten? Een glazen deur kan dé ...

19 apr 2022
Lees verder
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Tips voor een sfeervolle voo...


Iedereen wil een gezellig voortuin en een mooie voordeur, die dingen geven je huis namelijk nog meer sfeer. We zetten toffe bloempotten neer vol ...

22 mrt 2022
Lees verder
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Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang elke week alle inspirerende artikelen in 1 overzicht.
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